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NEDERLANDS LEZEN EN SCHRIJVEN, 
STAP VOOR STAP! 

Vind je lezen en schrijven lastig? En wil je daar graag  
meer in oefenen? Dan helpt Gilde Amsterdam je graag!

Bij Taal voor het Leven oefen je lezen en schrijven met een maatje. Geen 
school, geen klas, maar gewoon met z’n twee. Je spreekt elke week af en 
oefent met wat jij belangrijk vindt, zoals dingen lezen die jij nodig hebt. 
Het traject duurt ongeveer een jaar. Veel mensen vinden lezen en schrijven 
lastig. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Beter lezen en schrijven helpt je 
in heel veel! 

Beter leren lezen en schrijven



Wat kan je verwachten?
Met Taal voor het Leven oefen je samen met een maatje. Eén op één,  
in jouw tempo. Je leert precies wat jij nodig hebt in het dagelijks leven.

Geen school, geen toetsen. Gewoon stap voor stap leren lezen en schrijven.

Dit ben jij:
	 • 	Je woont in Amsterdam
	 • Je wilt beter leren lezen en schrijven
	 • �Je hebt daar last van
	 • �Je kan een jaar oefenen met je maatje 

ONTDEK WAT JIJ KAN:

Met Taal voor het Leven oefen je lezen en schrijven. We oefenen met  
wat jij belangrijk vindt.  Bijvoorbeeld:
	 • 	De informatie op de pillen van de dokter 
	 • Een brief begrijpen en zelf invullen
	 • �Straatnamen lezen 
	 • Een pinautomaat gebruiken
	 • �Voorlezen aan je (klein)kinderen

Meedoen is gratis! 
Meld je aan via de website of bel 020 – 330 0579 (maandag, dinsdag, donderdag 
van 10–13 uur).

Wil je vooral beter Nederlands leren spreken? Kijk dan op onze website  
bij SamenSpraak.

“Dankzij SamenSpraak durf ik nu echt Nederlands te praten  
in het dagelijks leven. Het geeft me zelfvertrouwen!” 

 “Door Taal voor het Leven kan ik nu lezen welke pillen ik na het eten  
moet nemen en welke niet. Ik heb nu veel minder buikpijn.”

Meld je aan op www.gildeamsterdam.nl of scan de QR-code:


