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ZO WORDT LEZEN LEUK!

Sommige kinderen hebben nét iets extra’s nodig om lezen  
leuk te gaan vinden, of om beter mee te komen op school. 
Leesbegeleiding van Gilde Amsterdam kan daarbij helpen!  

In dit project koppelen we vrijwilligers aan basisscholen, waar zij één- 
op-één of in kleine groepjes kinderen begeleiden tijdens schooltijd.  
Of het nu gaat om voorlezen bij kleuters of begrijpend lezen met iets  
oudere kinderen: elke week krijgen zij persoonlijke begeleiding van een  
vaste vrijwilliger. Ze krijgen zelfvertrouwen en oefenen in hun eigen tempo.

Een steuntje in de rug voor jonge lezers



• 	�De school bepaalt welke kinderen meedoen (leeftijd 4-9, soms iets ouder). 
• 	De leesbegeleider komt wekelijks op een vast moment, vaak een ochtend. 
• 	Kinderen lezen een half uurtje, individueel of in een klein groepje. 
• 	�Er wordt samengewerkt met de docent en gebruikgemaakt van  

de schoolbieb.

Voor kinderen:
•  met een achterstand in woordenschat of begrijpend lezen 
•  die baat hebben bij individuele aandacht
•  �die wat moeite hebben met lezen, maar misschien wel nieuwsgierig zijn 

Van weerstand naar nieuwsgierigheid
Door elke week op een vast moment te oefenen, krijgen kinderen structuur  
en zelfvertrouwen. Ze leren in hun eigen tempo en met plezier. De klik met  
een vrijwilliger maakt het verschil: van weerstand naar nieuwsgierigheid. 

Meedoen als school? 
Leuk! Je kunt een mail sturen naar leesbegeleiding@gildeamsterdam.nl.  
Onze coördinator neemt vervolgens contact op voor een kennismaking.  
Samen kijken we wat past bij jullie school en leerlingen. Leesbegeleiding  
draait al meer dan 15 jaar op ruim 20 Amsterdamse basisscholen.

ZO WERKT HET:

Samen lezen maakt het verschil!

“�Een leerling wilde niet leren lezen, want hij had besloten automonteur  
te worden. Toen liet ik hem zien dat daar ook lezen bij hoort. We zochten 
boeken die aansloten bij zijn interesses, en zo werd lezen leuk!” 

Leesbegeleider, 72 jaar


